
Fokkerdag Nederlandse Boergeit van 27 juli 2013 

Deze dag waren wij uitgenodigd op de prachtige locatie bij de Fam. den Braber uit 

Leerdam. 

Theo en ik (Alex) waren al op tijd aanwezig en dachten dat het carnaval al was 

begonnen in Brabant maar dit bleek echter niet zo te zijn. zie foto 

 

Tegen half elf waren er zo`n 30 fokkers (ook enkele zuiderburen) van zowel het 

boergeitenras en het nubishe ras, en nam de voorzitter van de NFB (Theo van der 

Meer) het woord en nam het programma door van deze fokkersdag.  

Na een kwartiertje werd de lucht toch wel heel erg donker en toen kregen we toch een 

bui, maar dat mocht echter de pret niet drukken want ook toen kon je de 

saamhorigheid van de fokkers goed merken want iedereen vloog naar een paal van de 

tenten om de boel op de grond te laten staan.  

Daarmee kon echter niet voorkomen worden dat menigeen toch nog wel nat werd 

maar de sfeer was er niet minder om. Later werd de presentatie binnen voortgezet 

(gelukkig met een droog T-shirt van Nico)en kon Theo zijn verhaal afmaken. 



 

Na een heerlijke lunch begaven we ons weer naar buiten om de boergeit te plaatsen 

alleen op bespiering. Dit resulteerde in heel mooie discussies en dat is nu precies  wat 

zo`n dag eigenlijk zo leuk maakt ten opzichte van een keuring, en toch alleen op 

bespiering waren we het allemaal met elkaar eens wie  voorop moest staan. 

    

 

Uiteraard wil het bestuur van de FNB Jannie en Nico nogmaals hartelijk bedanken 

voor de goede verzorging, en de gastvrijheid op hun mooie locatie in Leerdam. 
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